
 

Nieuwsbrief 21. Extra. 

December 2023. 

Inleiding. 

Beste Vrienden, leden van ons Comité van 

Aanbeveling en alle andere belangstellenden. 

Het doet het bestuur genoegen u in deze extra 

Nieuwsbrief van de Stichting Huys te Moock 

bij te praten over onze voorbereidingen voor 

de Herdenking van 450 jaar Slag op de 

Mookerheide op 13 en 14 april 2024. Bij deze 

bent u allemaal van harte uitgenodigd om met 

ons de festiviteiten van deze herdenking mee 

te maken. Reserveer deze data in je agenda. 

Jaareinde 2023. 

Maar natuurlijk willen we deze gelegenheid 

ook gebruiken om u fijne feestdagen te 

wensen en de allerbeste wensen voor een 

gezond en voorspoedig 2024. We wensen 

voor u dat al uw plannen en goede 

voornemens uitkomen, net zoals we dat voor 

onze plannen (zie verder in deze Nieuwsbrief) 

hopen.  

Maar we hebben nog een bijzondere wens 

voor het nieuwe jaar 2024. Als betrokken 

Vriend weet u natuurlijk nog dat de Slag op de 

Mookerheide plaats vond in 1574, in het 

komende jaar dus precies 450 jaar geleden. 

Dat willen we gaan herdenken. Niet met het 

naspelen van die veldslag maar met de 

gedachte dat ‘handen er niet zijn om de 

wapens op te pakken maar om 

vriendschappen te sluiten’. En dat is precies 

wat we, in deze roerige tijden, ook wensen 

voor de wereld. Wij wensen de wereld 

vriendschap, vrede en solidariteit toe. En we 

willen er, ook al is het maar een minieme 

bijdrage, alles aan doen om te helpen dat een 

heel klein stukje dichterbij te brengen. 

 

‘450 jaar Slag op de Mookerheide’. 

Dan willen we u hierbij ook graag, als eerste, 

informeren over de plannen van onze 

herdenking dat  450 jaar geleden hier bij ons 

dorp Mook de Slag op de Mookerheide 

plaatsvond. Een veldslag die in één dag het 

kleine dorpje Mook in de geschiedenisboeken 

deed belanden en nu nog steeds sterk  

bepalend is voor de bekendheid van onze 

gemeente Mook en Middelaar in Nederland.   

We zijn inmiddels, met een grote groep 

vrijwilligers, al een jaar lang bezig met de 

voorbereidingen hiervoor. Deels moet dit een 

groot dorpsfeest worden (zaterdag 13 april) 

en deels wordt het een officiële herdenking 

van deze historische gebeurtenis (zondag 14 

april). In grote lijnen staat ons 

herdenkingsprogramma vast en we willen u 

daarvan op de hoogte brengen, liefst voordat 

we e.e.a. groots in de publiciteit gaan 

aankondigen en u onze plannen uit de krant 

zou moeten vernemen. 

Ons thema, met name gericht op 

jeugd/schoolkinderen van Mook en 

Middelaar,  van de festiviteiten wordt 

‘Ontmoeten en begroeten’.  



 

Op 13 april 1574 trokken twee legers op naar 

Mook. Een huurlingenleger kwam, onder 

aanvoering van de graven Lodewijk en Hendrik 

van Nassau, vanuit het zuiden en een Spaans 

leger trok vanuit het noorden op naar Mook. 

De volgende dag zou de bloedige confrontatie 

plaatsvinden. Op 13 april 2024 spelen we de 

binnenvallende legers na. Twee groepen van 

basisschoolleerlingen, onder begeleiding van 

re-enactors, schutterijen, muziek en een tros 

belangstellenden, allen zoveel mogelijk in 

kledij van die tijd, trekken het dorp binnen. 

Maar deze keer niet om te komen vechten 

maar om elkaar de hand te schudden en 

vriendschappen te sluiten. ‘Ontmoeten en 

Begroeten’. 

Financieel worden we stevig ondersteunt door 

diverse instanties, bedrijven en particulieren. 

Inzamelingen hiervoor lopen nog steeds door. 

Mocht U ons nog een extra steuntje willen 

geven dan zien we die graag tegemoet. 

 

Het programma gaat er die twee dagen 

ongeveer als volgt uitzien: 

13 april 2024: feestelijke herdenking ‘450 jaar 

Slag op de Mookerheide’ 

1) Herdenking in Heumen. 

In Heumen is de start van de herdenking. De 

Protestante kerk, met het monument dat 

herinnert aan Lodewijk en Hendrik van 

Nassau, zal geopend zijn. Buiten het kerkje is 

er muziek en vinden er  demonstraties plaats 

door het Gilde Sint Georgius uit Heumen. 

2) Dorpsfeest in Mook ‘de ontmoeting van de 

legers’. 

Leerlingen van de basisscholen uit Molenhoek 

en Heumen trekken vanuit het noorden op, 

onder begeleiding van re-enactors, muziek, 

Schutterijen en alles wat mee wil lopen naar 

de Maaskade in Mook. Zij representeren het 

Spaanse leger. Dit zelfde voltrekt zich vanuit 

het zuiden door leerlingen van de basisscholen 

van Middelaar en Mook, ook deze 

ondersteunt door re-enactors en schutterijen. 

Zij representeren het huurlingenleger van de 

graven van Nassau. En dit alles zoveel mogelijk 

in kledij uit die tijd. 

Als deze twee stoeten in Mook aankomen kan 

daar het dorpsfeest ontbranden. Op de 

Maaskade is het kampement van de re-

enactors ingericht van waaruit demonstraties 

worden gegeven. Er is muziek en er zijn 

demonstraties van oude ambachten. Ook voor 

de inwendige mens wordt op passende wijze 

gezorgd. Met het uitwisselen van twee 

vaandels door basisschoolleerlingen wordt de 

vriendschap tussen de twee partijen bezegeld. 

De toegang is gratis en iedereen is welkom.  

 

 

14 april: Officiële herdenking ‘450 jaar Slag 

op de Mookerheide’  

1) Officiële herdenking van de gemeente 

Mook en Middelaar. 

Op 14 april organiseert de gemeente Mook en 

Middelaar een officiële herdenking met een 

besloten bijeenkomst in de kerk en een lunch 

voor genodigden en alle dorpsgenoten op het 

Raadhuisplein. 



Deze officiële herdenking wordt afgesloten 

met de onthulling van een blijvende 

herinnering aan de Slag op de Mookerheide in 

de dorpskern van Mook. 

2) Introductie van de nieuwe fietsroute door 

de Stichting Huys te Moock.  

Met de introductie van een nieuwe fietstocht 

‘In het spoor van de Spanjaarden’ wordt in de 

middag de herdenking van 450 jaar Slag op de 

Mookerheide afgesloten. Iedereen is hierbij 

van harte uitgenodigd om mee te fietsen. 

Afsluitend. 

Nadere informatie over hoe het 

feestprogramma er precies uit komt te zien 

wordt binnenkort  bekend gemaakt op onze 

website www.huystemoock.nl en in een 

Programmakrant welke in maart 2024 huis-

aan-huis bezorgd gaat worden in Mook en 

Middelaar. 

 

 

Meer weten of iets te melden? Neem gerust 

contact op met een van de leden van het 

bestuur:  

Marie-Louise Buckens (06-10069274), Theo 
van Brunschot (06-20177917), Bauke Eekma 
(06-22558019), Ernest Grosfeld (06-
53132542), Theo Vlaar (06-5023739 
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